
AFVOERING 
 

vragende ogen 
kijken naar hangende schouders 
voor zich, achter zich, naast zich 
proberen te ontdekken 
welk stel benen onder die schouders 
een dodenmars loopt, waarheen 
 
        niemand die het weet 
        niets is zeker, weg terug onbekend 
        stel je voor, iemand denkt nog 
        ‘zijn we niet allemaal 
        de fuik van de oorlog ingelopen’ 
 
jongens worden oude mannen 
de mannen spiegelen zich 
aan de jongens 
in de hoop er nog iets van kracht 
uit te kunnen putten 
 
        jaren die ons leven 
        al zo kort nog korter 
 
in de richting van wan- en hoop 
alleen dromen - niet eens 
een goddelijk ingegeven geschrift - 
zou nog verlossing 
 
        verzet ademt steeds zwaarder, stokt 
        onzeker lot, gevangen stappen zetten 
        lijkt nu het ergste 
        ís nu het ergste 
 
iemand denkt nog 
‘zijn we niet allemaal 
de fuik van de oorlog ingelopen’ 
 
        als een taal harder klinkt dan blufpoker 
        zwijgen de stemmen door overheersing 
        zwijgen de stappen door onderwerping 
        laat de meester zich gelden, dicteert 
        hoe te antwoorden op  
        leegte, ontkenning, schaamte 
        littekens 
 
 



littekens, ontkenning 
littekens, ontkenning 
littekens, schaamte, verwijt 
‘zijn we niet allemaal 
de fuik van de oorlog ingelopen’ 
ik moet je nog een verhaal vertellen 
 
        littekens, ontkenning 
        littekens, ontkenning 
        littekens, schaamte, verwijt 
 
‘zijn we niet allemaal 
de fuik van de oorlog ingelopen’ 
ik moet je nog een verhaal vertellen 
en de stad, littekens, ontkenning 
schaamte, verwijt 
 
        vragende ogen 
        kijken naar hangende schouders 
        voor zich, achter zich, naast zich 
 
littekens, ontkenning 
littekens, schaamte 
littekens, ontkenning, verwijt 
 
        ‘zijn we niet allemaal  
        de fuik van de oorlog ingelopen’ 
        (herhaling) 
 
stel je voor 
        iemand denkt 
        nog even 
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